
  
Sinte Maarten, ’k heb ’t zo koud

   
Sin te Maar ten,

  
’k heb ’t zo koud.

   
Geef me ’n turf je

  
of wat hout.- - -

     
Geef me ’n hal lef

  
cent je, dan

    
ben je m’n bes te

 
vent je.- - - -

     
Geef me ’n ap pel

   
of een peer, dan

    
kom ik het he le

  
jaar niet weer.- -


